
1Đức Giê-su còn nói với họ : “Tôi bảo thật các
người : trong số những người có mặt ở đây, có
những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi
thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực.”

CHƯƠNG 9 



1/.Đức Giê-su hiển dung (Mc 9,2-8).

2Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-
cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi
riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn
núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các
ông. 3Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không
có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4Và
ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra
đàm đạo với Đức Giê-su.



5Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Thưa

Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng

ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho

ông Ê-li-a.” 6Thật ra, ông không biết phải nói gì, vì các

ông kinh hoàng. 7Bỗng có một đám mây bao phủ các

ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta

yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” 8Các ông chợt nhìn

quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các

ông mà thôi.





1/. Đức Giê-su hiển dung.

Đức Giê-su hiển dung nhằm ba mục đích
sau đây:

Để tỏ cho các môn đệ và mọi người biết rằng
Ngài có hai bản tính: ĐG là người thật và
cũng là TC thật. hay nói cách khác (ĐG có hai
bản tính: Một là Bản Tính Thiên Chúa, Hai
là Bản Tính Loài Người)

Cho con người biết có hai thế giới:

Để củng cố niềm tin nơi các môn đệ.





 Một thế giới vật chất hữu hình và hữu
hạn (trần thế hiện tại),

 Hai là thế giới thiêng liêng vô hình vĩnh
cữu (Thiên Đàng, Phục Sinh)

 Ngài đang cùng với môn đệ ở thế giới
hữu hình (trần thế)

 Nhưng Ngài và những ai tin Ngài sẽ
thuộc về thế giới thiêng liêng vô hình
vĩnh cữu.



 Thế giới đó như thế nào? Một thế giới
đầy ánh sáng và hạnh phúc viên mãn
khiến các môn đệ say mê “Lạy Ngài,
chúng con ở đây, thật là hay”.

 Để vào thế giới hạnh phúc vĩnh cữu này
chúng ta phải tuân theo lời Thiên Chúa
Cha phán “Các ngươi hãy nghe Lời
Người”.





Ngọn núi cao là ngọn
núi nào?

Một ngọn núi cao: theo
một truyền thống rất xa
xưa, đó là ngọn Ta-bo, tuy
nhiên hợp lý hơn, có thể
Chúa Giêsu hiển dung tại
núi Her-mon cách Xê-da-rê
của Phi-líp-phê khoảng 10
km về phía bắc, trong miền
I-tu-rê-a (Bđồ 145/285)



Những nhân vật xuất hiện trong cuộc hiển

dung này:

Hai ông Mô-sê và Ê-li-a đã được phúc đón

nhận những mặc khải của Thiên Chúa tại Xi-nai,

tượng trưng cho Luật và các ngôn sứ, nghĩa là

cho toàn thể Cựu Ước. Như thế tất cả Cựu Ước

hiện diện để làm chứng và tôn kính vinh quang

của Chúa Giê-su.



Điều đáng để ý là giữa vinh quang xán

lạn ấy, hai vị đàm đạo với Người về

cuộc xuất hành (cuộc khổ nạn) của

Người tại Giê-ru-sa-lem (Lc 9,31).

Như vậy, tất cả khung cảnh Biến Hình

này đều đưa về viễn ảnh cuộc Thương

Khó và Phục Sinh của Chúa Giê-su.





- Đây là biểu tượng của thế giới thần linh,

qua cuộc hiển dung này, ĐG tự tỏ mình ra

cho các tông đồ và chúng ta, Ngài còn có

một bản tính khác nữa đó là bản tính TC,

hay còn gọi là Thiên Tính của ĐG. Như

vậy ĐG tự tỏ mình cho mọi người biết

Ngài vừa là TC thật vừa là con người thật.



- Cũng qua việc biến hình này ĐG muốn tỏ

cho mọi người biết nguồn gốc đích thực

cảu Ngài: không phải thuộc về thế giới vật

chất hữu hình hữu hạn (trần gian) nhưng

Ngài thuộc về thiên giới, thuộc về thế giới

thần linh, một thế giới thiêng liêng vô hình

và vĩnh cữu.



2/.Về việc Ê-li-a phải đến (Mc 9,9-13).

9Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các
ông không được kể lại cho ai nghe những điều
vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống
lại. 10Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi
nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là
gì. 11Các ông hỏi Đức Giê-su : “Tại sao các kinh
sư lại nói ông Ê-li-a phải đến trước ?”



12Người đáp : “Đúng thế, ông Ê-li-a đến

trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời

chép rằng Con Người phải chịu nhiều đau

khổ và bị khinh chê? 13Nhưng Thầy nói

cho anh em biết : ông Ê-li-a đã đến, và họ

đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách

Thánh đã chép về ông.”





2. 

Câu 

hỏi về 

ông 

Ê-li-a



3/.Chữa người bị quỷ ám (Mc 9,14-29).

14Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn

đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây

quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các

ông. 15Thấy Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh

ngạc. Họ chạy lại chào Người. 16Người hỏi các môn

đệ : “Anh em tranh luận gì với họ thế ?” 17Một người

trong đám đông trả lời : “Thưa Thầy, tôi đã đem con

trai tôi lại cùng Thầy ; cháu bị quỷ câm ám.



18Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu

xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng

đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy

để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không

làm nổi .” 19Người đáp : “Ôi thế hệ cứng lòng,

không chịu tin ! Tôi phải ở cùng các người cho

đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho

đến bao giờ nữa ? Đem nó lại đây cho tôi.”



20Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy

Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống

đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. 21Người hỏi cha nó :

“Cháu bị như thế từ bao lâu rồi ?” Ông ấy đáp :

“Thưa từ thuở bé. 22Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa

hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu

Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng

thương mà cứu giúp chúng tôi.”



23Đức Giê-su nói với ông ta : “Sao lại nói : nếu

Thầy có thể ? Mọi sự đều có thể đối với người

tin.” 24Lập tức, cha đứa bé kêu lên : “Tôi tin !

Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của

tôi!” 25Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-

su quát mắng tên quỷ : “Thần câm điếc kia, Ta

truyền cho ngươi : ra khỏi đứa bé và không được

nhập vào nó nữa !”



26Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa

bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói : “Nó

chết rồi !” 27Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó,

đỡ nó dậy, và nó đứng lên . 28Khi Người vào

nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người : “Tại sao

chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy

?” 29Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu

nguyện mới trừ được thôi.”





3/. Đức 
Giê-su 
chữa 

người bị 
quỷ ám 

mắc bệnh 
động kinh 

(Kinh 
phong)

(Mc 
9:1429) 





4/.Tiên báo Thương khó lần II (Mc 9,30-32).

30Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua
miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai
biết, 31vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con
Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết
Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ
sống lại.” 32Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các
ông sợ không dám hỏi lại Người.



4/. Đức Giê-su loan báo cuộc Thương Khó lần thứ II





Phần IV : Mạc khải trọn vẹn Mầu Nhiệm.

5/.Ai là người lớn nhất ? (Mc 9,33-37).
33Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến
thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-
su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán
điều gì vậy ?” 34Các ông làm thinh, vì khi đi
đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn
hơn cả. 35Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm
Mười Hai lại mà nói :



“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm

người rốt hết, và làm người phục vụ mọi

người.” 36Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt

vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : 37“Ai

tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh

Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón

Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng

là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”





5/. Ai lớn nhất ? Đổi đề tài vì :

 Không muốn hiểu về cuộc khổ nạn.

 Không quan tâm, không chấp nhận.

 Sợ không dám hỏi.

 Đánh trống lãng qua vấn đề khách.

 Ai là người lớn nhất ?







6/.Một người trừ quỷ khác (Mc 9,38-41).

38Ông Gio-an nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy,

chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ.

Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo

chúng ta.” 39Đức Giê-su bảo : “Đừng ngăn cản người

ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ,

rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40Quả

thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.





 Thái độ đối 

với kẻ thù 

nghịch

 ĐG trả lời: 

 “Ai không 

chống Ta là ủng 

hộ Ta”



Bác ái đối với các môn 

đệ

41“Ai cho anh em uống
một chén nước vì lẽ anh
em thuộc về Đấng Ki-
tô, thì Thầy bảo thật anh
em, người đó sẽ không
mất phần thưởng đâu.





7/.Cớ vấp phạm (Mc 9,42-48).

42“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang
tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó
mà ném xuống biển còn hơn. 43Nếu tay anh làm cớ
cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà
được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải
sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. [ 44] 45Nếu
chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà
cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ
hai chân mà bị ném vào hoả ngục.



[ 46] 47Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc
nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa
còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả
ngục, 48nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề
tắt. 49Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể
ướp bằng muối. 50Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà
hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại ? Anh
em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà
thuận với nhau.”





 “Đừng làm 
cớ cho người 
khác và cho 

mình sa ngã” 
(gương xấu).
 Làm

gương sáng
 Muối mặn
(Mc 9,49-50)
 Tóm kết
chương 9.





Tóm Kết Chương 9

1/ Đức Giê-su hiển dung.

2/ Câu hỏi về ông Ê-li-a.

3/ Đức Giê-su chữa người bị quỷ ám mắc bệnh Kinh phong.

4/ Đức Giê-su loan báo cuộc thương khó lần II.

5/ Ai lớn nhất.

6/ Một người trừ quỷ khác.

7/ Cớ vấp phạm.







3Người đáp : “Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các
ông điều gì ?” 4Họ trả lời : “Ông Mô-sê đã cho
phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ.” 5Đức Giê-su nói
với họ : “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên
ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các
ông. 6Còn lúc khởi đầu công trình tạo
dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam
có nữ ; 7vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà
gắn bó với vợ mình, 8và cả hai sẽ thành một
xương một thịt.



Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một

xương một thịt. 9Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối

hợp, loài người không được phân ly.” 10Khi về

đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều

ấy. 11Người nói : “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là

phạm tội ngoại tình đối với vợ mình ; 12và ai bỏ

chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội

ngoại tình.”





1. Hôn nhân Ki-tô giáo:

 Một vợ một chồng và
trung thành cho đến chết

 Không có vấn đề ly dị

 Càng không có ly dị và
tái hôn

 Không ngoại tình

Các Giáo Huấn Đặc Biệt
Của ĐG Về Đời Sống Ki-tô Hữu





2/.Chúc lành cho trẻ em (Mc 10,13-16).

13Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người
đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy
chúng. 14Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông :
“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng,
vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như
chúng. 15Thầy bảo thật anh em : Ai không đón
nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em , thì
sẽ chẳng được vào.” 16Rồi Người ôm lấy các trẻ em
và đặt tay chúc lành cho chúng.



2/. Phải tôn trọng phẩm giá con người

 Trẻ em cũng là một con người

 Phải yêu thương và bảo vệ chúng (khác

với khinh dễ, coi thường).







3/.Người thanh niên giàu có (Mc 10,17-31).

17Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy
đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi : “Thưa Thầy
nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời
làm gia nghiệp ?” 18Đức Giê-su đáp : “Sao anh nói
tôi là nhân lành ? Không có ai nhân lành cả, trừ một
mình Thiên Chúa. 19Hẳn anh biết các điều răn : Chớ
giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm
chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.”



20Anh ta nói : “Thưa Thầy, tất cả những điều
đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21Đức Giê-
su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến.
Người bảo anh ta : “Anh chỉ thiếu có một điều,
là hãy đi bán những gì anh có mà cho người
nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi
hãy đến theo tôi.” 22Nghe lời đó, anh ta sa sầm
nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều
của cải.



3/. Người giàu & Nước Trời.



*Người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa

23Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi

nói với các môn đệ : “Những người có của thì

khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” 24Nghe

Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng

Người lại tiếp : “Các con ơi , vào

được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao !



25Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người

giàu vào Nước Thiên Chúa .” 26Các ông lại

càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau : “Thế

thì ai có thể được cứu?” 27Đức Giê-su nhìn

thẳng vào các ông và nói : “Đối với loài người

thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa

thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi

sự đều có thể được.”





 Từ bỏ mọi sự (sống khó nghèo,

không dính bén với của cải vật chất).

 Người giàu có khó vào Nước Thiên

Chúa.

 Đức Giê-su hứa ban phần thưởng

cho người biết từ bỏ.



*Đức Giê-su hứa ban phần thưởng cho 

người biết từ bỏ.

28Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người : “Thầy
coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi
sự mà theo Thầy !” 29Đức Giê-su đáp :
“Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ
nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái
hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng ,



30mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không
nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ,
con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự
ngược đãi , và sự sống vĩnh cửu ở đời
sau. 31Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải
xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót
sẽ được lên hàng đầu.”



4/. Đức Giê-su loan
báo cuộc Thương Khó
lần III

 ĐG loan báo cuộc
thương khó Ngài trên
đường lên Giê-ru-sa-
lem.

 Phản ứng của các
môn đệ.



4/. Tiên báo Thương khó lần III (Mc 10,32-34).

32Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường
lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông . Các
ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ
hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và
bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy
đến cho mình :



33“Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con
Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh
sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp
Người cho dân ngoại. 34Họ sẽ nhạo báng
Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh
đòn và giết chết Người. Ba ngày sau,
Người sẽ sống lại.”



Đức Giê-su loan báo cuộc Thương Khó

Lần thứ ba



5/.Tham vọng của Gia-cô-bê và Gio-an (Mc 10,35-

45).
35Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-
an đến gần Đức Giê-su và nói : “Thưa Thầy, chúng
con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng
con sắp xin đây.” 36Người hỏi : “Các anh muốn Thầy
thực hiện cho các anh điều gì ?” 37Các ông thưa :
“Xin cho hai anh em chúng con, một người được
ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi
Thầy được vinh quang.”



38Đức Giê-su bảo : “Các anh không biết các anh xin

gì ! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay

chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không ?” 39Các

ông đáp : “Thưa được.” Đức Giê-su bảo : “Chén

Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống ; phép rửa Thầy

sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. 40Còn việc ngồi bên

hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho,

nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới

được.”



 Lời xin của hai người con Ông Dê-bê-đê.

 Lời dạy của ĐG: Người làm lớn phải

phục vụ mọi người.





*Người làm lớn phải phục vụ

41Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức
tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-
an. 42Đức Giê-su gọi các ông lại và nói :
“Anh em biết : những người được coi là
thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị
dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà
cai quản dân.



43Nhưng giữa anh em thì không được như
vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải
làm người phục vụ anh em ; 44ai muốn làm
đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi
người. 45Vì Con Người đến không phải để
được người ta phục vụ, nhưng là để phục
vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn
người.”





6/. Chữa anh mù Ba-ti-mê (Mc 10,46-52).

46Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô.
Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám
người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một
người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta
là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47Vừa nghe nói đó là
Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng :
“Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương
tôi !”



48Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng
anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-
vít, xin rủ lòng thương tôi !” 49Đức Giê-
su đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !”
Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm,
đứng dậy, Người gọi anh đấy !” 50Anh mù liền
vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần
Đức Giê-su.



51Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì
cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy,
xin cho tôi nhìn thấy được.” 52Người
nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã
cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy
được và đi theo Người trên con đường
Người đi.



5. Chúa GS chữa 
người mù ở Giê-ri-khô 

(bản đồ thời CG)
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1/.Hôn nhân và ly dị.
2/.Chúc lành cho trẻ em.
3/.Người thanh niên giàu có.
4/.Tiên báo thương khó lần III.
5/.Tham vọng của Gia-cô-bê và Gio-an.
6/.Chữa anh mù Ba-ti-mê.




