
1/. Ông Gia-cốp trốn đi Haran (St 28,1-5).

Ông I-xa-ác gọi ông Gia-cóp đến, chúc phúc cho cậu và 

truyền rằng: “Con không được cưới ai trong số con 

gái Ca-na-an. 2Đứng lên! Đi về Pát-đan A-ram, đến nhà 

ông Bơ-thu-ên, ông ngoại con, và ở đó con lấy con gái 

ông La-ban, bác con, làm vợ.



3Xin Thiên Chúa toàn năng chúc phúc cho con, xin 

Người làm cho con sinh sôi nảy nở thật nhiều, để 

con trở nên một cộng đồng nhiều dân 

nước. 4Xin Người ban cho con và dòng dõi con phúc 

lành của ông Áp-ra-ham, để con chiếm hữu miền đất 

con đang trú ngụ, là miền đất Thiên Chúa đã ban 

cho ông Áp-ra-ham.” 5Ông I-xa-ác sai ông Gia-

cóp đi về Pát-đan A-ram, đến nhà ông La-ban là con 

trai ông Bơ-thu-ên, người A-ram, và là anh bà Rê-

bê-ca, mẹ của Gia-cóp và Ê-xau.



1. Isaac chúc phúc truyền cho Gia-cop đi Pat-

đan-Aram (Kha-ran) lý do:

- Để cưới vợ người trong dòng họ, để giữ dòng

máu Aram tinh tuyền: “con không được cưới ai

trong số con gái Canaan”.

- Te-rac (ở Kha-ran) (Gia-Phả)

- Đang cư ngụ tại Pat-đan-Aram (Kha-ran) (xem

Bđ)







2. Có hai lý do để Gia-cóp đến nhà Ông La-

ban.

- Lý do thứ nhất và chính yếu là Gia-cóp phải

trốn Ê-xau.

- Lý do thứ hai là chính I-xa-ác đã nói với bà Rê-

bê-ca và ông Gia-cóp rằng ông không muốn

Gia-cóp cưới vợ người Ca-na-an (Kinh nghiệm

của Ê-xau, St 26,35), và ông muốn Gia-cóp về

lại quê ngoại và cưới vợ ở đó (St 28,2).





2/. Ông Ê-xau lấy vợ lần nữa (St 28,6-9).

6Ê-xau thấy rằng ông I-xa-ác đã chúc phúc cho Gia-

cóp và sai về Pát-đan A-ram để lấy vợ ở đó, và thấy rằng 

khi Gia-cóp đi, thì ông đã truyền: “Con không được cưới 

ai trong số con gái Ca-na-an.” 7Gia-cóp vâng lời cha mẹ 

mà đi Pát-đan A-ram. 8Ê-xau thấy rằng những người con 

gái Ca-na-an không vừa ý ông I-xa-ác, cha cậu. 9Vậy Ê-

xau đến nhà ông Ít-ma-ên, và ngoài những người vợ đã 

có, cậu lại cưới thêm cô Ma-kha-lát là con gái ông Ít-ma-

ên, con ông Áp-ra-ham, và là em gái ông Nơ-va-giốt.



2. 

Êsau

cưới 

vợ thứ 

3 

- Xem

Gia 

phả





3/. Giấc mộng của ông Gia-cóp (St 28,10-22).

10Gia-cóp ra khỏi Bơ-e Se-va và đi về Kha-

ran. 11Cậu đến một nơi kia và nghỉ đêm tại đó vì 

mặt trời đã lặn. Cậu lấy một hòn đá ở nơi đó để 

gối đầu và nằm ngủ ở đó. 12Cậu chiêm bao thấy 

một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm 

tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên 

Chúa olên lên xuống xuống.



13Và kìa ĐỨC CHÚA đứng bên trên thang mà 

phán : “Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Áp-

ra-ham, tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa của I-

xa-ác. Đất ngươi đang nằm, Ta sẽ ban cho 

ngươi và dòng dõi ngươi. 14Dòng dõi ngươi sẽ 

nhiều như obụi trên đất ; ngươi sẽ lan tràn ra 

khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và odòng dõi 

ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được ochúc 

phúc.



15Này Ta ở với ngươi ; ngươi đi bất cứ nơi nào, Ta 

sẽ giữ gìn ngươi, và Ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì 

Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta hoàn thành 

điều Ta đã phán với ngươi.” 16Gia-cóp tỉnh giấc và 

nói : “Quả thật, có ĐỨC CHÚA ở nơi này mà tôi 

không biết !” 17Cậu phát sợ và nói : “Nơi này đáng 

sợ thay ! Đây là nhà của Thiên Chúa, là cửa trời, 

chứ không phải là gì khác.”



18Sáng hôm sau, Gia-

cóp dậy sớm, lấy hòn đá cậu 

đã gối đầu, dựng lên làm 

trụ và đổ dầu lên đầu 

trụ i. 19Cậu đặt tên cho nơi 

đó là oBết Ên k ; trước đó, 

tên thành ấy là oLút.



20Gia-cóp khấn rằng : “Nếu Thiên Chúa ở với tôi và 

giữ gìn tôi trong chuyến đi tôi đang thực hiện, nếu 

Người ban cho tôi bánh ăn áo mặc, 21nếu tôi được 

trở về nhà cha tôi bình an, thì ĐỨC CHÚA sẽ là 

Thiên Chúa của tôi, 22hòn đá này là hòn đá tôi đã 

dựng lên làm trụ sẽ là nhà của Thiên Chúa, và lạy 

Chúa, mọi sự Ngài ban cho con, con sẽ dâng cho 

Ngài omột phần mười.”



3. Giấc mộng của Gia-cop tại Bết-Ên





➢Trên đường từ Bơ-e Se-va hướng về Kha-ran. Gia-cop

dừng lại và nghỉ đêm tại Lút (Luz).

➢ Chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời

(theo dạng các đền thờ thần của người Babylon: Ziggurat)

ám chỉ mối tương giao giữa con người với thần minh, qua

đó con người có thể đến gần thần minh để xin được giúp

đỡ. Nơi giao lưu giữa đất và trời, giữa Thiên Chúa và con

người. Gia-cop coi đó chính là nơi có Thiên Chúa hiện

diện, ông đã nghe được Chúa nói với ông, chúc phúc cho

ông, gìn giữ ông trong giấc mơ.



➢ Tỉnh dậy ông cảm thấy sợ hãi và coi nơi đó

chính là nơi Thiên Chúa hiện diện, là nhà của

Thiên Chúa. Ông dùng hòn đá gối đầu, dựng lên

làm trụ và đổ dầu lên đầu trụ nhằm ghi nhớ và

đánh dấu có sự hiện diện của Thiên Chúa ở đó.

Ông đặt tên cho nơi đó là Bết-En (En: Thiên

Chúa; Bết: nhà) và Bết-en nghĩa là “nhà của

Thiên Chúa”. Trước đó vùng này có tên là Lút.

Bết-en-Lút (Luz).



➢Trụ đá nói ở đây không phải là một khối

đá lớn, có sẵn nhưng là do con người xếp

những phiến đá chồng lên nhau. Những trụ

đá được xếp chồng lên nhau như vậy rất

phổ biến và rất thường thấy trong việc thờ

phượng nơi các nền phụng tự ở Đông

phương cổ xưa. Mỗi nơi mang một ý nghĩa

khác nhau :



a/. Có những trụ đá được dựng nên để ghi nhó

một giao ước hay một cuộc cam kết nào đó (St

31,51-52; Xh 24,4; Gs 24,26-27);

b/. Để tưởng niệm người quá cố (x.St 35,20;

2Sm 18,18);

c/. Ở đây trụ đá được dựng nên để ghi nhớ sự

hiện diện của Thiên Chúa ở với Gia-cóp để phù

trợ Gia-cóp.



➢Nếu nhựng trụ đá được dựng lên cốt để dung cho việc

thờ kính ngẫu tượng thì bị lên án (x. Lv26,1) và đều phải

bị phá hủy (Đnl 7,5; 12,3; 16,22).

➢ Giacóp hứa với Thiên Chúa khi được an lành trở về sẽ

dựng ngay tại hòn đá làm trụ một ngôi nhà cho Thiên

Chúa. Gia-cóp đã đặt tên cho nơi này là Bết-Ên có nghĩa

là “Nhà của Thiên Chúa”nơi này trước đó có tên là Lút.

Chính tại Bết-Ên này đã xảy ra nhiều sự kiện quan trọng

trong lịch sử tôn giáo của Ít-ra-en (x. Tl 20,28tt; 21,2tt;

1Sm 10,3; 1V 12,29; 2V23,15-16).
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