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CHƯƠNG 7 
Gồm có: 

1. Chúa Giêsu lên Giêrusalem dự lễ Lều (7,1-13). 
2. Chúa Giêsu giảng dạy trong Đền thờ (7,14-52). 

Chúa Giêsu lên Giêrusalem dự lễ Lều 
7,1-13 

(1)Sau đó, Ðức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê; thật vậy, Người không muốn đi 
lại trong miền Giuđê, vì người Do Thái tìm giết Người. 

(2)Lễ Lều của người Do Thái gần tới, (3)anh em Ðức Giêsu nói với Người: "Ông bỏ đây 
mà sang miền Giuđê đi, để cả môn đệ của ông cũng được nhìn thấy những việc ông làm, (4)vì 
không ai muốn được người ta biết đến mà lại hoạt động âm thầm. Nếu ông làm những việc 
ấy, thì hãy tỏ mình ra cho thiên hạ biết". (5)Thật thế, anh em Người không tin vào Người.  

(6)Ðức Giêsu nói với họ: "Thời của tôi chưa đến, nhưng thời của các anh lúc nào cũng 
thuận tiện. (7)Thế gian không thể ghét các anh, nhưng tôi thì nó ghét, vì tôi làm chứng rằng 
các việc nó làm thì xấu xa. (8)Các anh cứ lên dự lễ đi; còn tôi, tôi không lên dự lễ này, vì thời 
của tôi chưa chín muồi". (9)Nói thế rồi, Người ở lại Galilê.  

(10)Tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không 
công khai và hầu như bí mật.  

(11)Người Do Thái tìm kiếm Người trong dịp lễ và nói: "Ông ấy đâu rồi?" (12)Dân chúng 
bàn tán nhiều về Người. Kẻ thì bảo: "Ðó là một người tốt". Kẻ thì nói: "Không, ông ta mê 
hoặc dân chúng".  

(13)Nhưng không ai dám công khai nói về Người, vì sợ người Do Thái. 

Giải thích 
I. Bối cảnh (7,1-2) 

1. Địa điểm: Galilê 
- Chúa Giêsu đang ở Galilê, miền Bắc của Palestin. 
- Ngài không muốn đi đến Giuđê, miền Nam của Palestin. Lý do: "vì người Do Thái tìm 

giết Người". 
2. Thời gian: Gần lễ Lều (x. Lv 23,33-40) 
- Lễ Lều được cử hành vào ngày 15 tháng 7 hàng năm và kéo dài suốt một tuần. 
- Ý nghĩa: Trong dịp lễ này, người Do Thái làm những cái lều để ở. Cử chỉ này nhắc 

nhớ thời gian họ đi trong sa mạc để vào đất hứa. 
- Đây là một trong ba lễ lớn của người Do Thái: Lễ Vượt Qua, lễ Ngũ Tuần và Lễ Lều. 

II. Ý kiến của anh em Chúa Giêsu (7,3-5) 
1. Đề nghị 
Họ đề nghị Chúa Giêsu lên Giêrusalem dự lễ. 
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2. Mục đích 
Họ muốn Chúa Giêsu tỏ mình ra cho nhiều người khác bằng các việc lạ vì dịp này rất 

nhiều người dự lễ. Phải chăng là ý tốt của những người này? Hình như không phải: 
- Có vẻ đề nghị này mang tính chất mỉa mai hay thách thức vì "anh em Người không tin 

vào Người" (7,5). 
- Hay họ muốn Chúa Giêsu chứng tỏ quyền năng để họ "thơm lây"? 

III. Trả lời của Chúa Giêsu (7,6-10) 
1. Nói về chính mình: "Giờ tôi chưa đến" 
Chúa Giêsu từ chối đề nghị của họ vì "Giờ" của Ngài chưa đến (7,6). Ngài sẽ lên 

Giêrusalem nhưng để làm vinh danh Chúa Cha chứ không phải vì vinh danh họ hàng hay để 
người khác tôn Ngài làm vua chính trị. Vì vậy, cuối cùng Ngài cũng đến Giêrusalem nhưng 
không theo cách thức và đề nghị của anh em (7,10). 

2. Vạch ra sai trái của anh em 
Chúa Giêsu vạch ra những sai trái của anh em Ngài: 
- Họ thuộc về thế gian chứ không thuộc về Thiên Chúa. Họ sống theo những suy nghĩ 

của thế gian chứ không phải của Thiên Chúa. 
- Họ đứng về thế gian cho nên họ từ chối Thiên Chúa. Họ đi về Giêrusalem dự lễ nhưng 

lại bỏ rơi Đấng Mêsia. Người ta yêu thích lễ nghi tôn giáo hơn Chúa vì họ tuân giữ chúng mà 
không cần quan tâm đến thay đổi tấm lòng. 
IV. Những thái độ (7,11-13) 

Khi Chúa Giêsu đến Giêrusalem, có những thái độ khác nhau đối với Ngài: 
1. Người Do Thái (7,11) 
- Đây là giới lãnh đạo Do Thái. 
- Họ hỏi: "Ông ấy đâu rồi?". Họ muốn biết Chúa Giêsu ở đâu không phải để nghe giảng 

hay tin vào Ngài nhưng là để tìm bắt Ngài. 
2. Đám đông (7,12-13) 
Họ bàn tán xôn xao về Chúa Giêsu: 
- Có người nói Chúa Giêsu là một người tốt (7,12a). 
- Người khác thì cho rằng Chúa Giêsu là một tên lừa gạt, mê hoặc lòng người (7,12b). 
Nhưng họ chỉ bàn tán âm thầm với nhau vì "họ sợ người Do Thái", những người đang 

ganh ghét và tìm cách bắt Chúa Giêsu. 

Bài học 
1. Các anh em của Chúa Giêsu không thật lòng với Ngài. Họ không tin Ngài và lòng họ 

không ngay thẳng trước mặt Chúa.  
Chắc hẳn Chúa Giêsu rất buồn và cay đắng vì anh em nghi ngờ Ngài. Chúa Giêsu cũng 

rất buồn khi chúng ta không trung thực với Ngài, chúng ta không tin vào Ngài. 
2. Anh em của Chúa rất hăng hái lên Giêrusalem dự lễ để tôn thờ Chúa, nhưng lại từ 

chối Đấng Mêsia ngay trước mắt họ. 
Chúng ta cũng rất siêng năng dự lễ, tham dự đầy đủ các nghi thức nhưng lại từ chối 

Thiên Chúa trong anh em xung quanh chúng ta. 
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Chúa Giêsu giảng dạy trong Đền thờ 
7,14-52 

Giảng dạy về đạo lý 
(14)Vào giữa kỳ lễ, Ðức Giêsu lên Ðền Thờ và giảng dạy. (15)Người Do Thái lấy làm ngạc 

nhiên. Họ nói: "Ông này không học hành gì, mà sao lại thông thạo chữ nghĩa thế!"  
(16)Ðức Giêsu trả lời: "Ðạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Ðấng đã sai 

tôi. (17)Ai muốn làm theo ý của Người, thì sẽ biết rằng đạo lý ấy là bởi Thiên Chúa hay do tôi 
tự mình giảng dạy. (18)Ai tự mình giảng dạy, thì tìm vinh quang cho Ðấng đã sai mình, thì là 
người chân thật, và nơi người ấy không có gì là bất chính. (19)Ông Môsê đã chẳng ban Lề 
Luật cho các ông sao? Thế mà không một ai trong các ông tuân giữ Lề Luật! Sao các ông lại 
tìm cách giết tôi?"  

(20)Dân chúng đáp: "Ông bị quỷ ám rồi! Có ai tìm giết ông đâu?" 
 (21)Ðức Giêsu trả lời: "Tôi chỉ làm có một việc, mà tất cả các ông đều ngạc nhiên. 

(22)Ông Môsê đã truyền cho các ông làm phép cắt bì (thực ra, phép ấy đã có từ thời các tổ 
phụ, chứ không phải từ thời ông Môsê), và các ông làm phép cắt bì cả trong ngày Sabát. 
(23)Vậy, nếu có người có thể chịu phép cắt bì trong ngày Sabát để khỏi lỗi luật Môsê, thì sao 
các ông lại nổi giận với tôi, vì tôi đã chữa lành toàn thân một người trong ngày Sabát? (24)Các 
ông đừng xét đoán theo bề ngoài nữa, nhưng hãy xét đoán cho công minh". 

Nguồn gốc của Ðấng Kitô 
(25)Bấy giờ có những người ở Giêrusalem nói: "Ông này không phải là người họ đang 

tìm giết đó sao? (26)Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà 
hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Ðấng Kitô? (27)Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ 
đâu rồi; còn Ðấng Kitô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả".  

(28)Lúc giảng dạy trong Ðền Thờ, Ðức Giêsu nói lớn tiếng rằng: "Các ông biết tôi ư? 
Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Ðấng đã sai tôi là Ðấng 
chân thật. Các ông, các ông không biết Người. (29)Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi 
Người mà đến và chính Người đã sai tôi". 

(30)Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến. 
Loan báo việc ra đi 
(31)Trong dân chúng, có nhiều kẻ đã tin vào Người, họ nói: "Khi Ðấng Kitô đến, liệu 

Người có làm nhiều dấu lạ hơn ông này chăng?" (32)Người Pharisêu nghe dân chúng bàn tán 
với nhau về Người như thế, nên họ và các thượng tế sai vệ binh đi bắt Người.  

(33)Vậy, Ðức Giêsu bảo họ: "Tôi còn ở với các ông ít lâu nữa thôi, rồi tôi đi đến cùng Ðấng 
đã sai tôi. (34)Các ông sẽ tìm tôi mà không gặp, và nơi tôi ở, các ông không thể đến được". 

(35)Người Do Thái liền nói với nhau: "Ông ấy sắp đi đâu mà chúng ta không gặp được? 
Phải chăng ông sắp đi gặp kiều bào sống giữa người Hy Lạp, để giảng dạy cho người Hy 
Lạp? (36)Ông ấy muốn nói gì khi bảo: 'Các ông sẽ tìm tôi mà không gặp, và nơi tôi ở, các ông 
không thể đến được'?" 

Lời hứa ban nước hằng sống 
(37-38)Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng nhất. Ðức Giêsu đứng 

trong Ðền Thờ và lớn tiếng nói rằng:"Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà 
uống!" Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. 
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(39)Ðức Giêsu muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, 
bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Ðức Giêsu chưa được tôn vinh. 

Những phản ứng khác nhau 
(40)Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: "Ông này thật là vị ngôn 

sứ". (41)Kẻ khác rằng: "Ông này là Ðấng Kitô". Nhưng có kẻ lại nói: "Ðấng Kitô mà lại xuất 
thân từ Galilê sao? (42)Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua 
Ðavít và từ Bêlem, làng của vua Ðavít sao?" (43)Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. 
(44)Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. 

(45)Các vệ binh, trở về với các thượng tế và người Pharisêu. Họ liền hỏi chúng: "Tại sao 
các anh không điệu ông ấy về đây?" (46)Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói 
năng như người ấy!" (47)Người Pharisêu liền nói với chúng: "Cả các anh nữa, các anh cũng 
bị mê hoặc rồi sao? (48)trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pharisêu, đã có mặt ai tin vào tên 
ấy đâu? (49)Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa!" 
(50)Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, trước đây đã đến gặp Ðức Giêsu; 
ông nói với họ: (51)"Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và 
biết người ấy làm gì không?" (52)Họ đáp: "Cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông 
cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả". (53)Sau đó, ai nấy 
trở về nhà mình. 

Giải thích 
I. Bối cảnh (7,14-15.20) 

1. Thời gian: Trong dịp lễ Lều. 
2. Nơi chốn: Tại đền thờ Giêrusalem. 
3. Thính giả: Những người Do Thái (giới lãnh đạo Do Thái) và dân chúng. 

II. Giảng dạy về đạo lý (7,16-24) 
1. Vấn đề 
Những người Do Thái thắc mắc về sự thông thái của Chúa Giêsu: "Ông này không học 

hành gì, mà sao lại thông thạo chữ nghĩa thế!" (7,15b). 
2. Chúa Giêsu giảng (7,16-24) 
a. Khẳng định (7,16-18) 
Chúa Giêsu khẳng định: 
- Những gì Ngài rao giảng không đơn giản là "kiến thức" hay "chữ nghĩa", mà là "đạo lý". 
- Đạo lý này xuất phát từ Thiên Chúa chứ không phải do con người. Vì vậy, Ngài không 

tự mình rao giảng nhưng là vâng lệnh Chúa Cha. 
- Ai làm theo ý Thiên Chúa thì nhận ra những gì Ngài rao giảng là đạo lý.  
b. Người Do Thái phạm luật (7,19) 
Chúa Giêsu vạch rõ sự vi phạm luật Môsê của người Do Thái khi họ tìm cách sát hại 

Ngài vì luật quy định không được giết người. 
c. Bằng chứng (7,20-23) 
- Đám đông dân chúng lên tiếng phủ nhận lời tố cáo của Chúa Giêsu: "Có ai tìm 

giết ông đâu?" 
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- Chúa Giêsu đưa ra bằng chứng. Đó là những người Do Thái tìm sát hại Ngài sau 
khi Ngài chữa lành cho một người đau ốm tại hồ nước Bếtdatha (x.5,1-18). Họ ngạc 
nhiên về việc Chúa Giêsu làm, không phải vì quyền phép chữa lành mà vì cho rằng Ngài 
vi phạm luật ngày Sabát. 

- Lý giải biện hộ của Chúa Giêsu: Người Do Thái không được làm việc ngày 
Sabát nhưng họ có thể cắt bì cho đứa trẻ vào ngày thứ 8 nếu ngày ấy rơi vào ngày 
Sabát. Vậy tại sao không thể cứu một người bệnh vào ngày Sabát? Nếu luật pháp cho 
phép làm một việc cần thiết (cắt bì) thì tại sao không cho phép làm công việc của lòng 
thương xót? 

d. Nguyên tắc xét đoán (7,24) 
- Người Do Thái: Xét đoán dựa vào bên ngoài. 
- Chúa Giêsu: Xét đoán dựa trên công bình và lòng thương xót. 
Đối với loài người, giới lãnh đạo Do Thái là những người trọn vẹn, nhưng dưới mắt 

Thiên Chúa, họ hoàn toàn sai. Đối với giới lãnh đạo Do Thái, Chúa Giêsu là người phạm luật, 
nhưng kỳ thực, Ngài là Đấng ban ơn, cứu thoát. 
III. Nguồn gốc của Ðấng Kitô (7,25-30) 

1. Những nhận định về Chúa Giêsu (7,25-27) 
a. Nhóm 1 (7,25-26) 
- Nhóm này xác định Chúa Giêsu chính là người mà giới lãnh đạo Do Thái tìm bắt. 

Nhưng tại sao Ngài lại giảng dạy cách công khai? 
- Lý do thắc mắc: Phải chăng giới lãnh đạo Do Thái đã thay đổi và tin vào Chúa Giêsu? 
b. Nhóm 2 (7,27) 
Họ khẳng định Chúa Giêsu không phải là Đức Kitô vì: 
- Đức Kitô thật thì không ai biết rõ nguồn gốc. 
- Họ biết rõ nguồn gốc của Chúa Giêsu nên Ngài không thể là Đức Kitô. 
2. Chúa Giêsu trả lời (7,28-29) 
a. Sai lầm của người Do Thái 
Người Do Thái chỉ có thể biết nguồn gốc nhân loại của Chúa Giêsu, đó là từ Nadarét. 

Nhưng họ không biết nguồn gốc đích thực của Ngài. 
b. Xác định nguồn gốc đích thực 
Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa và Đấng ấy đã sai Ngài đến trần gian. 
3. Kết quả (7,30) 
 Người Do Thái lại tìm cách bắt Chúa Giêsu vì cho rằng Ngài nói lộng ngôn, phạm 

thượng. Nhưng họ không thể làm được gì vì "giờ của Người chưa đến". 
IV. Chúa Giêsu loan báo việc sắp ra đi (7,31-36) 

1. Phản ứng tích cực (7,31) 
Một số người đã tin vào Chúa Giêsu. Họ nói: "Khi Ðấng Kitô đến, liệu Người có làm 

nhiều dấu lạ hơn ông này chăng?". Câu này nói lên niềm tin của một số người. Họ tin Chúa 
Giêsu là Đấng Kitô qua các dấu lạ Ngài làm. 
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2. Sự khó chịu của Pharisêu (7,32) 
- Những người Pharisêu khó chịu về nhận xét tích cực của một số người tin vào Chúa Giêsu. 
- Họ hành động bằng cách sai một số người đến bắt Chúa Giêsu. Những người được sai 

đi có lẽ là lính của đền thờ. 
3. Trả lời của Chúa Giêsu (7,33-34) 
Chúa Giêsu tiếp tục tuyên bố cách mạnh mẽ: 
- Ngài nói: Còn ít lâu nữa Ngài sẽ trở về cùng Chúa Cha, có nghĩa là sau cái chết và 

phục sinh của Ngài. 
- Khi Ngài trở về với Chúa Cha, những người Do Thái muốn gặp Ngài cũng không gặp 

được và họ cũng không  thể đến được vì họ từ chối Ngài. 
4. Phản ứng của người Do Thái (7,35-36) 
- Họ không hiểu lời của Chúa Giêsu. 
- Họ chỉ đoán rằng Chúa Giêsu sẽ rời Giêrusalem để đi rao giảng cho những người Hy Lạp. 

V. Lời hứa ban nước hằng sống (7,37-39) 
1. Thời điểm ý nghĩa (7,37-38) 
a. Ngày bế mạc tuần lễ Lều 
Lễ Lều kéo dài một tuần. Trong những ngày cử hành lễ, mỗi ngày người ta cử hành nghi 

thức rước nước từ hồ Silôê vào đền thờ. Nước rất quan trọng đối với dân Do Thái. 
b. Chúa Giêsu, Nước Hằng Sống 
Trong bối cảnh rước nước như thế, Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là Nước Hằng Sống. 
- Ngài kêu gọi họ đến nhận nước hằng sống đó, nước sẽ làm cho người ta không còn 

khát nữa. 
- "Uống" nước hằng sống bằng cách tin tưởng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, tiếp nhận Ngài 

vào đời sống chúng ta. 
 2. Nước hằng sống là Chúa Thánh Thần (7,39) 
- Nước hằng sống mà Chúa Giêsu hứa ban, đó chính là Chúa Thánh Thần. 
- Sau phục sinh, Chúa Giêsu sẽ trao ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ. Ngài cũng 

sẽ ban Thánh Thần cho tất cả những ai tin vào Ngài. 
- Chúa Thánh Thần là Đấng bảo trợ. Người sẽ nâng đỡ, chở che, soi sáng và dẫn đưa 

con người đến chân lý trọn vẹn, nơi đó con người không còn khát nữa. 
VI. Những phản ứng khác nhau (7,40-53) 

Đoạn này ghi lại một vài thái độ khác nhau về Chúa Giêsu. 
1. Thái độ tích cực 
a. Một vài người trong dân chúng (7,40-41) 
Họ có thái độ tích cực với Chúa Giêsu: 
- Có người cho rằng Chúa Giêsu là vị ngôn sứ. 
- Người khác thì cho rằng Ngài là Đấng Kitô. 
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b. Các vệ binh đền thờ (7,45-46) 
- Đây là những người được sai đi để bắt Chúa Giêsu. 
- Sau khi gặp Chúa Giêsu, họ nói: "Xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy" (7,46). 
c. Nicôđêmô (7,50-52) 
- Ông là người đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm (x. 3,1-21). 
- Ông phản đối việc làm của giới lãnh đạo Do Thái khi ra lệnh bắt Chúa Giêsu mà chưa 

đưa qua xét xử và cho bị cáo biện hộ. Cách mặc nhiên, ông ủng hộ Chúa Giêsu. 
2. Thái độ tiêu cực 
a. Một số người (7,41-44) 
Họ lấy lại lập luận về nguồn gốc của Chúa Giêsu để phủ nhận Ngài: "Ðấng Kitô mà lại 

xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua 
Ðavít và từ Bêlem, làng của vua Ðavít sao?" (7,41-42). 

b. Giới lãnh đạo Do Thái và Pharisêu 
- Họ muốn bắt Chúa Giêsu (7,44). 
- Họ quở trách những vệ binh vì không bắt Chúa Giêsu (7,47-49). 
- Họ trách cả Nicôđêmô vì ông này bênh vực Chúa Giêsu (7,52). 

Bài học 
1. Tất cả những gì Chúa Giêsu dạy và làm đều bắt nguồn từ Chúa Cha. Đó là đạo lý cho 

con người. Ngài làm tất cả vì vâng lời Chúa Cha và để con người đón nhận chân lý cứu độ. 
- Tôi có tin và đón nhận chân lý đó từ Ngài không? 
- Tôi có noi gương Ngài là tiếp tục rao giảng chân lý đó để Thiên Chúa được tỏ hiện và 

anh em tôi đón nhận được Tin mừng cứu độ? 
2. Giới lãnh đạo Do Thái cứ bám vào luật và xét đoán dựa vào bề ngoài nên họ không 

nhìn thấy tấm lòng yêu thương của Chúa Giêsu qua việc chữa lành bệnh nhân. Vì vậy, Chúa 
Giêsu nhắc nhở họ và cũng là nhắc nhở chúng ta nguyên tắc: "Đừng xét đoán theo bề ngoài 
nữa nhưng hãy xét đoán cho công bình". 

Biết bao cơ hội trong cuộc sống để chúng ta thể hiện tình yêu thương với tha nhân trong 
đó không ít lần đòi hỏi chúng ta nhìn anh em dựa trên sự công bình và yêu thương. Hãy thực 
hành nguyên tắc này thường xuyên hơn! 

3. Chúa Giêsu tiếp tục giảng dạy cách công khai và mạnh mẽ dù cho người Do Thái tìm 
cách bách hại Ngài. Vì để chu toàn sứ vụ Chúa Cha trao, Ngài không sợ nguy hiểm ngay cả 
cái chết. 

Có khi chúng ta lại e ngại khi phải chứng tỏ mình là môn đệ Chúa. Cũng có khi vì chút 
khó khăn nguy hiểm nào đó hoặc một đòi hỏi sự từ bỏ, chúng ta lại không sống trọn vẹn ơn 
gọi Kitô hữu của mình. Xin Thầy Giêsu dạy chúng ta luôn biết can đảm như Ngài để sống 
trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa. 

4. Chúa Giêsu nói với người Do Thái: "Các ông sẽ tìm tôi mà không gặp". Đức Kitô 
đang hiện diện trước mặt họ nhưng họ không đón nhận. Đến lúc nào đó, họ muốn gặp Ngài 
nhưng không được, vì quá trễ. 
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Trong cuộc sống, có nhiều điều được gọi là cơ hội mà Chúa gởi đến cho chúng ta. Nếu 
không nắm bắt, cơ hội qua đi và không bao giờ chúng ta gặp lại được. 

Con người có thể còn cơ hội được cứu ngày hôm nay, nhưng nếu khước từ, có lẽ họ 
chẳng bao giờ còn cơ hội lần nữa. 

5. Giới lãnh đạo Do Thái không chịu tin Chúa Giêsu. Họ không đón nhận Ngài không 
phải vì họ không biết rõ Ngài là ai cho bằng vì họ khép kín lòng mình lại. Đó là tội cố chấp. 

Rất nhiều lần chúng ta rơi vào tội cố chấp này. Không phải chúng ta không biết những 
lời dạy của Chúa. Không phải chúng ta không có điều kiện để thực hiện điều Chúa dạy. Nhưng 
chúng ta không muốn làm theo, bởi vì khi sống theo lời dạy của Chúa đòi hỏi chúng ta phải 
hy sinh hãm mình. Đó là tội cố tình. Và tội này chắc chắn nặng nề hơn tội vô tình. 

6. Giới lãnh đạo Do Thái không những không chịu tin Chúa Giêsu mà còn không muốn 
người khác tin vào Ngài nữa. Họ nguyền rủa những vệ binh đền thờ và Nicôđêmô vì những 
người này bênh vực Chúa Giêsu. Đúng như lời Chúa Giêsu quở trách họ: "Khốn cho các 
ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisiêu giả hình! Các ngươi khóa cửa Nước Trời 
không cho thiên hạ vào! Các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi 
cũng không để cho họ vào" (Mt 23,13). 

Ngày nay, cũng có những người không muốn chính mình được cứu, lại còn cố hết sức 
ngăn trở người khác được cứu. 

 


