
CON NGƯỜI CỦA THÁNH THẦN 
Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống : Ga 20, 19-23 

Suy niệm  
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống không chỉ là một biến cố kết thúc 
mùa Phục Sinh – mà là khởi đầu của một kỷ nguyên mới: thời đại của 
Hội Thánh, thời đại của Thần Khí. Nếu không có Chúa Thánh Thần, 
Giáo Hội sẽ chỉ còn là một tổ chức tôn giáo. Các Kitô hữu sẽ chỉ còn 
là những tín đồ mang danh hiệu bên ngoài. Nhưng chính Thần Khí mới 
làm sống động Hội Thánh, thắp lửa nơi các tâm hồn, và biến những kẻ 
nhút nhát thành chứng nhân can đảm. 
Thánh Thần không phải là một "ý niệm trừu tượng", mà là sự sống của 
Thiên Chúa được tuôn đổ vào lòng ta. Và câu hỏi cấp bách cho mỗi 
người hôm nay là: Tôi có thật sự là một con người của Thánh Thần 
không? Nếu là con người của Thánh Thần thì có những đặc điểm sau: 
1- Là con người tự do (x. 2Cr 3, 17). Thần Khí là Đấng giải thoát – 
giải thoát khỏi nỗi sợ, khỏi đam mê xác thịt, khỏi nô lệ tội lỗi. Người 
sống trong Thánh Thần không còn bị lôi kéo bởi xu hướng “sống cho 
mình”, nhưng được tái sinh để sống như con cái tự do của Thiên Chúa 
(x. Gl 5,1). Tự do này không phải là “muốn làm gì thì làm”, mà là dám 
sống khác đời, không xu thời, biết “ghét điều xấu và gắn bó điều thiện” 
(x. Rm 12,9). 
2- Là người có não trạng thiêng liêng (x. Rm 8,5; 1Cr 10,15). Người 
của Thánh Thần không còn vướng mắc những chuyện phù phiếm và 
lối sống trần tục, nhưng say mê những điều thuộc về Thiên Chúa. 
Người ấy lắng nghe Lời Chúa như suối nguồn sự sống, và để cho Lời 
uốn nắn từng tâm tư, hành động. Đây là người “tìm kiếm Nước Thiên 
Chúa trước hết” (x. Mt 6,33), tìm mọi cách loan báo Đức Kitô (x.1Cr 
9,16), và mọi sự khác trở thành thứ yếu. 
3- Là người nhiệt tình dấn thân phục vụ (1Cr 12,4-11). Chúa Thánh 
Thần không ngừng thúc đẩy mỗi người sống như Đức Kitô – Đấng đã 
“đến để phục vụ” (x. Mt 20,28). Sự phục vụ trong Thánh Thần chủ 
yếu là xây dựng nhiệm thể Đức Kitô (x.Ep 4,12), là Hội Thánh (x.1Cr 
14,26), không như những hình thức phục vụ khác của thế gian (x.Mt 
20,24-28).  



Sự phục vụ theo Thánh Thần là:  
- Phục vụ trong tinh thần hiệp nhất: người của Thánh Thần luôn cảnh 

giác tối đa trước những hành vi và lời nói của mình cũng như của tha 
nhân, để tránh sự phân rẽ hay phân hóa trong nội bộ Hội Thánh. Mọi 
tranh chấp, bất hòa, chia rẽ đều do sự xúi giục của ma quỉ mà ra. Vì 
thế người của Thánh Thần luôn “theo đuổi những gì đem lại bình an 
và những gì xây dựng cho nhau.” (Rm 14,19).  

- Phục vụ vô vị lợi vì lòng mến: Thánh Thần là ngôi vị biểu lộ sự tự 
hiến. Ngài luôn thúc giục ta phục vụ vì lòng mến, không đòi hỏi, không 
chờ đợi đáp trả, không lo sợ thiệt thòi, không khép lại trước một vô ơn, 
không chán nản trước một lãnh đạm,“vui lòng phục vụ như thể phục vụ 
Chúa chứ không phải người ta” (Ep 6,7). 

  - Phục vụ khiêm tốn và âm thầm: Thánh Thần được ví như chiều sâu 
của Thiên Chúa, nên không chấp nhận việc phô trương bề mặt, không 
bày tỏ bản thân qua những việc tốt lành. Vì thế, chúng ta phải tránh 
kiểu phục vụ như kẻ cả, mà luôn nhận mình “là đầy tớ vô dụng, chỉ 
làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10). 

- Phục vụ trong tinh thần từ bỏ: từ bỏ là điều kiện tiên quyết của 
người môn đệ Đức Kitô, để thực hiện thánh ý Thiên Chúa (x.Mc 
10,45). Không thể phục vụ theo cảm tính hay sở thích cá nhân, vì như 
vậy là phục vụ cách tùy tiện và ngẫu hứng. Phục vụ trong tinh thần từ 
bỏ cũng là phục vụ trong sự nghèo khó như Chúa Giêsu (Lc 9, 58): 
chọn sự thất thế chứ không chọn quyền thế; chọn sự coi thường chứ 
không chọn sự nổi tiếng… để Thiên Chúa được nhận biết và yêu mến. 
4. Là người mang hoa trái của Thánh Thần (Gl 5, 22-23) 
Như nhựa sống làm cây sinh hoa trái, Chúa Thánh Thần hoạt động 
trong tâm hồn Kitô hữu cũng mang đến nhiều hoa trái thánh thiện 
là:“bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, 
hiền hoà, tiết độ”. 
Đây là thời khắc cần một “Lễ Hiện Xuống mới” – không phải ở một 
nơi nào đó, mà trong tim từng Kitô hữu. Thế giới hôm nay không thiếu 
lời nói, nhưng thiếu chứng nhân. Không thiếu tôn giáo, nhưng thiếu 
Thánh Thần sống động nơi người tín hữu. 



Vì thế, Mỗi ngày sống, mỗi biến cố, chúng ta cần đặt mình lại trong 
Chúa Thánh Thần, là Đấng đang hiện diện trong tâm hồn ta; là Đấng 
đang điều khiển Giáo Hội và canh tân đời sống nhân loại; là Đấng đang 
làm nên trời mới đất mới, đang điều hướng con người và vũ trụ qui tụ 
về nguồn sống vĩnh hằng là chính Đức Kitô, cho Thiên Chúa.  
Cầu nguyện  
Lạy Chúa Thánh Thần!  
Đấng phù trợ cho đời sống chúng con, 
Ngài nâng đỡ khi con thấy lo âu, 
Ngài ủi an khi con thấy buồn sầu, 
Ngài cứu giúp khi gặp cảnh bể dâu. 
Chính Ngài là tình yêu hằng tuôn đổ, 
cho con người sự sống mới đẹp tươi, 
cho thế giới muôn loài được tái tạo, 
ban muôn vàn ân phúc của trời cao. 
Cho con biết buông mình theo ân sủng, 
biết sống và hành động trong tình yêu:  
yêu điều tốt đẹp ghét điều xấu xa.  
quyết vượt qua những gì còn tăm tối, 
khai đường và mở lối để vươn lên, 
dám làm nên cuộc cách mạng đời mình. 
Cho con đưa tình yêu vào cuộc sống,  
và biết đưa cuộc sống vào tình yêu,  
để từng giây phút con yêu,  
làm nên cuộc đời con sống, 
vì con biết rằng, Thiên Chúa Hằng Sống  
cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu. 
Xin thương đến nhân loại chúng con,  
và ban cho một lễ Hiện Xuống mới,  
một biến cố ân sủng hóa toàn cầu, 
để mọi người được hiệp nhất với nhau. 



Xin biến đổi chúng con nên tông đồ, 
để loan truyền danh thánh Đức Ki-tô, 
là tình yêu trong cội nguồn chân thật, 
là Mùa Xuân cứu độ cho thế trần. Amen. 
Lm. Thái Nguyên 

 
 
 
 
 
 
 


